
In de week gelegd 23-25, 01-06-2025, Geloof dat redt 

Handelingen 7,55-60; Apocalyps 22,12-14.16-17.20;Johannes 17,20-26 

 

In Trouw/Tien Geboden (24-05-2025) was Peter Waterdrinker te gast. De 

auteur van ‘Céline’ over de oorlogswaanzin tussen Rusland en Oekraïne is 

niet gelovig opgevoed en viel daardoor uit de toon op zijn christelijke 

middelbare school. Hier begon hij met lezen, ook in de bijbel. Het heeft 

hem verrijkt. Hij meent dat door de terreur van de sociale media  de mens 

zijn eigen afgodsbeeld is geworden. Dit gouden kalf valt stuk op onze 

eindigheid. Toen zijn ouders ziek werden en stierven, was hij flinke tijd 

depressief en ‘gek van verdriet’. Hij beschouwt geloof als het meest 

intieme dat een mens bezit, en volgens hem kan bidden ons helpen omdat 

het gemeenschapszin genereert.   

 

Zouden de  leerlingen van Jezus zich, ná het visioen van zijn Hemelvaart hierin hebben 

kunnen herkennen? Zij bleven eveneens met een leegte achter, maar hadden daarnaast de 

belofte van Jezus dat hij zijn Geest zou sturen. De eerste lezing, over Stefanus, start op het 

moment van diens marteldood. Stefanus vindt kracht in het gebed dat hem verbindt met God 

en verbreedt dit naar zijn tegenstanders: Heer reken hun deze zonde niet aan. In zijn dood 

leidt de Geest van Jezus hem naar de deur van het leven bij God. 

 

Deze Geest spreekt ook uit de lezing van de Apocalyps. Hier zegt Jezus: ‘Zie, Ik kom 

spoedig, en mijn loon (léven!) breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk’. Jezus 

omschrijft zich als de Morgenster. Beeldende taal om aan te geven dat hij de deur is naar dit 

leven bij God, dat hij deelt met zijn volgelingen: Kom wie dorst heeft, die neme het water des 

levens om niet’. Voor niks, dat is toch ongelofelijk! Jezus zegt dat hij spoedig komt. Hoe? 

Door zijn Geest; hij laat ons niet los. Door je in zijn boodschap te verdiepen, koers je daarop!  

 

In het evangelie horen wij Jezus bidden voor alle gelovigen, van links 

tot rechts. Dat wij mogen groeien in het vertrouwen dat hij door de 

Vader gezonden is en Gods Naam: Ik ben er voor jou, heeft 

geopenbaard. God verlangt dat zijn Naam gestalte krijgt in ieder 

mens. Zijn Geest draagt ons nu al, en zal dat ook doen op de drempel 

van de dood. Waar wij dorsten naar leven, daar is Jezus de beker 

waaruit wij mogen drinken. Waarlijk, geloof dat redt.  

 

 

 


